
Wegbeschrijving van onze Poëziewandeling:  

Poëzie in de natuur en natuur in de poëzie  

 

Vertrek voor onze school richting de kerk. 

Sla de weg in tussen onze school en de kerk en wandel richting Sint – 

Michielstraat. 

Volg deze straat tot het einde en sla rechtsaf op de Holleweg. 

Loop tot de Vaartstraat en sla linksaf. 

Opgelet! 

Volg hier het wandelknooppunt 52 dat via een  klein paadje tot op de vaartdijk 

komt.   

Ga bij  wandelknooppunt 52 de vaartdijk terug af en ga links terug de 

Vaartstraat op. 

Sla bij de eerste straat rechtsaf.  Dit is de Hoevestraat. 

Volg de draai naar rechts niet, maar ga rechtdoor. Langs een klein paadje kom je 

in de Kardinaal-Cardijnlaan. 

Wandel tot het einde en sla rechtsaf.  Dit is ook nog de Kardinaal-Cardijnlaan. 

Neem de tweede straat links.  Dit is de Pastoor-Mensaertstraat. 

Loop helemaal tot het einde. 

Sla in de Schransdriesstraat linksaf en wandel terug tot onze school. 

 

Veel wandelplezier en geniet van de poëzie onderweg! 

Werkteam Leesplezier GBS Schransdries 


